De ‘Ara Pacis’, het altaar van de vrede. Het werd gebouwd een jaar voordat Augustus zichzelf tot Pontifex Maximus maakte! Door keizer Augustus opgericht
op het Marsveld (want uiteindelijk was het Mars die de ‘vrede’ ook geschonken had...!) Het had geen dak en stond in de open lucht. De priesters, d.w.z.
Augustus zelf, bracht er de offers en de offerrrook steeg direkt van het altaar als dank tot de goden op. Augustus werd hier ook geestelijk leider van zijn

volk!



